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Aubade Harlingen – Koningsdag 2025 
Locatie: Voor het stadhuis, Harlingen 
Aanvang: 09.30 uur 

 
Programma 
Opening door burgemeester Ina Sjerps 
 
Gezamenlijk zingen – Liedjesprogramma: 

1. Medley – Guus Meeuwis 
2. Het Dorp – Wim Sonneveld 
3. Fox from the Nord Fryslân 
4. Wij houden van Oranje – André 

Hazes 
5. Ladada (Mon dernier mot) – Claude 
6. Let it be – Paul McCartney 
7. Medley – Rob de Nijs 

 
Toespraak – Burgemeester Ina Sjerps 
Optreden – De Harlinger Huusvrouwen 
Afsluiting – Het Wilhelmus 

 



 

Liedteksten 
 

1. Medley – Guus Meeuwis 
 
Verliefd Zijn 
Het was zeven jaar geleden midden in Parijs 
Onder aan de trap van een oud paleis 
En ik keek in jouw ogen en jij in die van mij 
Een enkele seconde en toen was het al 
voorbij 
Want verliefd zijn is veel leuker 
En makkelijker dan 
We waren veel te jong toen 
En wisten niet van houden van, nonono 
Schouder om te huilen 
Passionele nachten 
In het heetst van de strijd 
Die tedere momenten 
Die iedereen ons benijdt 
We staan hier voor een tweesprong 
En we weten niet waarheen 



 

Ach zouden we niet beter blind zijn 
Voor de wereld om ons heen 
 
Refrein 
Want ik wil jouw schouder om op te huilen 
Jouw huis om in te schuilen 
Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg 
Zo ver weg van mij 
Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg 

 
 
Geef mij nu je angst 
Je zegt 'Ik ben vrij', maar jij bedoelt 'Ik ben 
zo eenzaam' 
Je voelt je te gek zeg jij, maar ik zit niet te 
dromen 
Want die blikken in je ogen zeggen alles 
tegen mij 
Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk 
zijn. 
Je voelt je heel goed zeg jij, je mond begint 



 

te trillen 
Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet 
zelf willen. 
Elkaar nu een dienst bewijzen dat is alles 
wat ik vraag 
Zet weg nu die angst ik wist het al het is 
mijn dag vandaag. 
 
Refrein 
Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor 
terug. 
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen 
terug. 
Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een 
weg met jou. 

 
 
Brabant 
Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat 
omhoog 
Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog 



 

De dagen zijn kort hier, de nacht begint 
vroeg 
De mensen zijn stug en er is maar een kroeg 
Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere 
dag 
Dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak 
En ik loop hier alleen in een tè stille stad 
Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee 
gehad 
Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat 
dicht 
En dan denk ik aan Brabant, want daar 
brandt nog licht (3x) 

 
 
't Dondert en 't Bliksemt 
’t Dondert en ’t bliksemt 
En ’t regent meters bier 
Het wordt dus pompen of verzuipen 
Da’s de enige manier 
Om de juiste koers te varen 



 

Met de wind in onze rug 
Geniet met volle teugen; 
Zulke tijd komt nooit terug 
Behoed je voor het ergste, 
Wees zeer goed voorbereid 
Houd het hoofd maar boven water 
In deze turbulente tijd 
Straks gaat het gebeuren 
Het is eens en dan nooit meer 
De hemel breekt pas open 
En dan gaat het hier tekeer 

 
 
2. Het Dorp – Wim Sonneveld 
 
Thuis heb ik nog een ansichtkaart 
Waarop een kerk een kar met paard 
Een slagerij J. van der Ven 
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets 
Maar het is waar ik geboren ben 
Dit dorp, ik weet nog hoe het was 



 

De boerenkind'ren in de klas 
Een kar die ratelt op de keien 
Het raadhuis met een pomp ervoor 
Een zandweg tussen koren door 
Het vee, de boerderijen 
En langs het tuinpad van m’n vader 
Zag ik de hoge bomen staan 
Ik was een kind en wist niet beter 
Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan 
Wat leefden ze eenvoudig toen 
In simp’le huizen tussen groen 
Met boerenbloemen en een heg 
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd 
Het dorp is gemoderniseerd 
En nou zijn ze op de goeie weg 
Want ziet, hoe rijk het leven is 
Ze zien de televisiequiz 
En wonen in betonnen dozen 
Met flink veel glas, dan kun je zien 
Hoe of het bankstel staat bij Mien 
En d’r dressoir met plastic rozen 



 

En langs het tuinpad van m’n vader 
Zag ik de hoge bomen staan 
Ik was een kind en wist niet beter 
Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan 
De dorpsjeugd klit wat bij elkaar 
In minirok en Beatle-haar 
En joelt wat mee met beatmuziek 
Ik weet wel het is hun goeie recht 
De nieuwe tijd, net wat u zegt 
Maar het maakt me wat melancholiek 
Ik heb hun vaders nog gekend 
Ze kochten zoethout voor een cent 
Ik zag hun moeders touwtjespringen 
Dat dorp van toen, het is voorbij 
Dit is al wat er bleef voor mij 
Een ansicht en herinneringen 
Toen ik langs het tuinpad van m’n vader 
De hoge bomen nog zag staan 
Ik was een kind, hoe kon ik weten 
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan 

 



 

3. Fox from the Nord Fryslân 
 
Ik kom út Fryslân, myn moaie Fryslân, 
It liket krekt oft dêr de sinne altyd skynt. 
Ik kom út Fryslân, myn moaie Fryslân, 
In echte Fries begrypt wat my oan Fryslân 
bynt. 
"It is de boer likefolle, as de ko skyt of de 
bolle" 
Dat stiet by ús heit en mem te lêzen. 
Bin ik yn Snits of yn Ljouwert, wat makket it 
út 
As ik mar yn Fryslân hoech te wêzen. 
Ik kom út Fryslân, myn moaie Fryslân, 
It liket krekt oft dêr de sinne altyd skynt. 
Ik kom út Fryslân, myn moaie Fryslân, 
In echte Fries begrypt wat my oan Fryslân 
bynt. (3x) 

 
 
 



 

4. Wij houden van Oranje – André Hazes 
 
Samen zijn we sterk 
Eendracht maakt machtig 
Hoe een klein land groot kan zijn 
Is dat niet prachtig 
 
Refrein 
Nederland Oh Nederland 
Jij bent een kampioen 
Wij houden van Oranje 
Om zijn daden en zijn doen 
 
Straks als het rood wit blauw 
Voor ons wordt gehesen 
Dan zijn wij een groot gezin 
Met goud zijn wij geprezen 
Van de tribunes 
Klinkt het Wilhelmus 
Nu nog mooier dan voorheen 
Ach wie laat geen tranen 



 

Nederland Oh Nederland 
Jij bent een kampioen 
Wij houden van Oranje 
Om zijn daden en zijn doen 

 
 
5. Ladada (Mon dernier mot) – Claude 
 
Dit zijn me laatste woorden 
Ça c'est mon dernier mot 
Wie denk je dat je bent? 
Oké, m’n hart dat breekt dus zo 
Sta met me jas, bij de deur 
Ç’avait briser mon cœur, oui, mon cœur 
(ey) 
Is dit de laatste ronde? 
Is dit la fin d’amour 
Ik ben mezelf niet meer 
On est ensemble pour toujours 
Stem in m’n hoofd, gaat maar door 
Ik hoor je naam encore, encore 



 

Et encore 
Wat ik ook doe, ’t is nooit genoeg 
Oh zijn wij klaar? Est-ce que c’est tout? 
Als je moet gaan, ga dan meteen 
Dan dans ik wel alleen 
Dansez 
Dansez 
Ik laat de wereld achter 
Et j’oublie tout le monde 
Zet de muziek niet zachter 
Laat me maar dansen tot de zon op komt 
Ik ga rond en rond, et toi? 
Après m’avoir dansé, tu voulais retourner 
Tu voulais quoi? C’était ton choix 
Mais est-ce que t’as oublié? 
Stem in m’n hoofd gaat maar door 
Ik hoor je naam encore, encore 
Et encore 
Wat ik ook doe, ’t is nooit genoeg 
Oh zijn wij klaar? Est-ce que c’est tout? 
Als je moet gaan, ga dan meteen 



 

Dan dans ik wel alleen 
Dansez 
Dansez 
Après m’avoir dansé, tu voulais retourner 
Est-ce que t’as oublié? 
(Woh-oh) 
Après m’avoir dansé, tu voulais retourner 
Est-ce que t’as oublié? (Woh, oh) 
Dit zijn me laatste woorden 
Ça c’est mon dernier mot 

 
 
6. Let it be – Paul McCartney 
 
When I find myself in times of trouble 
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
And in my hour of darkness 
She is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be 
 



 

Refrein 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Whisper words of wisdom, let it be 

 
 
7. Medley – Rob de Nijs 
 
Dag Zuster Ursula 
Diploma's hangen aan de muur 
M’n bedje ligt gespreid 
M’n vrijheid heb ik nu niet meer 
Alleen maar vrije tijd 
Het gaat niet goed en het gaat niet slecht 
Het gaat ertussenin 
Maar ik wil niet om het leven heen 
Ik wil er midden in 
 
Dag allerliefste van m’n hart 
Ik zeg je nu vaarwel 
Ik wou met jou de hemel in 
Maar jij koos zelf de hel 



 

Het spijt me, lieve schoonpapa 
Ik dank heel veel aan u 
Het huis dat u ons gaf 
Kwam regelrecht uit Avenue 
 
Refrein 
Dag vader en dag moeder 
Dag zuster Ursula 
Ik zie het hier niet zitten 
Ik ga naar Amerika 

 
 
Jan Klaasen was trompetter 
Jan Klaasen was trompetter in het leger van 
de Prins 
Hij marcheerde van Den Helder tot Den 
Briel 
Hij had geen geld en hij was geen held 
En hij hield niet van het krijgsgeweld 
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel 

 



 

Malle Babbe 
Malle Babbe, kom 
Malle Babbe, kom hier 
Lekker stuk, malle meid 
Lekker dier van plezier 
Malle Babbe is rond 
Malle Babbe is blond 
Een zoen op je mond 
Malle Babbe 
Een zoen op je mond 
Malle Babbe 
Een zoen op je mond 
Malle Babbe je lekkere kont 

 
 
Toespraak – Burgemeester Ina Sjerps 
 
Optreden – De Harlinger Huusvrouwen 
 
Afsluiting – Het Wilhelmus 

 



 

Wilhelmus van Nassouwe 
Ben ik, van Duitsen bloed 
Den vaderland getrouwe 
Blijf ik tot in den dood 
Een Prinse van Oranje 
Ben ik, vrij, onverveerd 
Den Koning van Hispanje 
Heb ik altijd geëerd 
 
Mijn schild ende betrouwen 
Zijt Gij, o God mijn Heer 
Op U zo wil ik bouwen 
Verlaat mij nimmermeer 
Dat ik doch vroom mag blijven 
Uw dienaar t'aller stond 
De tirannie verdrijven 
Die mij mijn hart doorwondt 

 
 
 
 



 

Met dank aan: 
 

• Werkgroep Koningsdag | Stichting 
BENG 

• Stedelijke Muziekvereniging 
Harlingen 

• De Harlinger Huusvrouwen 
 

 
Wij wensen iedereen een feestelijke en 
muzikale Koningsdag toe!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


