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Liedjes 
 

Frysk Folksliet 
 

Oranje medley bestaande uit: 
 

a. Lied voor de Koning 
 

b. Heb je wel gehoord van de Zilveren vloot 
 

c. In naam van Oranje 
 

d. Geef ons hoop Oranje 
 

Ik hou van Holland 
 

Fantasy on a Hebrew folk song - instrumentaal 
 

Mooie stad aan ‘t Wad 
 

Cheerio 
 

Singeltsje om 
 

Toespraak burgemeester Ina Sjerps 
 

Wilhelmus 
 
 
 
 
 



 

Frysk Folksliet 
 

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede, 
En bûnzje troch ús ieren om! 

Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde, 
It Fryske lân fol eare en rom. 

 
Refrein 

 
Klink dan en daverje fier yn it rûn 

Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
Klink dan en daverje fier yn it rûn 

Dyn âlde eare, o Fryske grûn 
 

Trochloftig folk fan dizze alde namme,                                                                                                                                                
Wes jimme op dy alde great                                                                                                                                                              

Bliuw ivich fan dy, hege stamme.                                                                                                                                                    
Ien grien, in kreftig bloeiend leat ! 

 
Refrein 

 
Klink dan en daverje fier yn it rûn 

Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
Klink dan en daverje fier yn it rûn 

Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
 
 
 
 
 
 
 



 

a. Lied voor de Koning 
 

Lang zal hij leven, gelukkig en goed 
Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed 

Hoe we ook onderling allen verschillen 
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen 
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen 

Eén voor ons allen en allen voor één. 
 

Als we na kijken, ook werkelijk zien 
 

Als we naast horen ook luist’ren misschien 
En dan begrijpen en stoppen met haten 

Als we dan lachen en eindelijk praten 
Dan komt ’t goed, dus geef me je hand 

En loop met me mee door dit prachtige land. 
 
 

b. Heb je wel gehoord van de Zilveren vloot 
 

Heb je van de zilveren vloot wel gehoord, 
De zilveren vloot van Spanje? 

Die had er veel Spaanse matten aan boord 
En appeltjes van Oranje! 

 
Piet Hein!, Piet Hein!, Piet Hein zijn naam is klein, 

Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot 
Hij heeft gewonnen de zilveren vloot, 

 
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot. (bis) 
Sprak toen niet Piet Hein met een aalwaerig woord: 

"Wel jongentjes van Oranje, 
Kom, klim 'reis aan dit en dat Spaansche boord 



 

En rol me de matten van Spanje"? 
 

Piet Hein!, Piet Hein!, Piet Hein zijn naam is klein, 
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot 

Hij heeft gewonnen de zilveren vloot. 
 
 

c. In naam van Oranje 
 

In naam van Oranje doe open de poort 
De Watergeus ligt aan de wal.  

De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord 
Hij vordert Den Briel of uw val 

Dat is het bevel van Lumey op mijn eer 
En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer 

De Watergeus komt om Den Briel 
De Watergeus komt om Den Briel 

De vloot is met vijfduizend koppen bemand 
De mannen zijn kloek en vol vuur 

Een ogenblik nog en zij stappen aan wal 
Zij wachten bericht binnen 't uur 

Gij moogt dus niet dralen, doet open de poort 
Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord 

Bezit van de vesting Den Briel 
Bezit van de vesting Den Briel 

 
 

d. Geef ons hoop Oranje 
 

Geef ons hoop Oranje, geef ons hoop Oranje 
Geef ons hoop Oranje, dat het dit keer lukt 

Geef ons hoop Oranje, geef ons hoop Oranje 
Geef ons hoop Oranje, dat het dit keer lukt 



 

Geef ons hoop Oranje, geef ons hoop Oranje 
Geef ons hoop Oranje, dat het dit keer lukt 

Geef ons hoop Oranje, geef ons hoop Oranje 
Geef ons hoop Oranje, dat het dit keer lukt 

 
Oranje boven, oranje boven! Leve de koningin! (2x a-capella) 

 
 

Ik hou van Holland 
 

Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee 
Een stukje Holland draag ik in m'n hart steeds mee 
Daar waar die molens draaien in hun forse kracht 
En waar de bollen bloeien in hun schoonste pracht 

Ik hou van Holland, met je bossen en je hei 
Jouw blonde duinen in een bonte rij 

Op heel dees grote aard, al ben 'k van huis en haard 
Is het kleine Holland mij 't meeste waard 

 
Holland, met je koetjes en je weiden 

Ik mag jou zo gaarne leiden 
Met je molens aan de vliet 

Holland, al trek ik naar vreemde stranden 
En doorkruis ik alle landen 

Jou vergeten doe ik niet 
 

Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee 
Een stukje Holland draag ik in m'n hart steeds mee 
Daar waar die molens draaien in hun forse kracht 
En waar de bollen bloeien in hun schoonste pracht 

Ik hou van Holland, met je bossen en je hei 
Jouw blonde duinen in een bonte rij 

Op heel dees grote aard, al ben 'k van huis en haard 



 

Is het kleine Holland mij 't meeste waard 
 
 

Fantasy on a Hebrew folk song 
Instrumentaal 

 
 

Mooie stad aan ‘t Wad 
 

Oh mooie ouwe havenstad 
die sfeer van jou, die doet mie wat 

De lucht, de zee, ’t water 
Mooie stad an ut wad. 

De bruggen en de Suderpier 
oh mesen, ’t is su heerluk hier 

Ik blief hier altied wonen 
Mooie stad an ut Wad 

 
Dat gevoel, wat ik bedoel 

dat begriept un ander niet 
Maar as Harlinger geboren 
raak je dat niet meer kwiet. 

          
De Zoutsloot leit ur prachtig bij 

elk huuske is een skilderij 
Dat alles is een deel van mij 

Mooie stad an ut wad 
De Noorderhaven, Leeuwenbrug 
Wie hier ooit was, die komt terug 

‘k bin hier niet weg te branden 
Mooie stad an ut Wad 

 
Refrein 



 

    Ut kaatsen op ‘e Lanen 
Oppe Skritsen draait de kermis weer 

Dat bringt toch die aparte sfeer 
Mooie stad an ut Wad 

Aubade bij ’t monument 
Elk plakje het sien sentiment 
Daarom blief ik hier wonen 

Mooie stad an ut Wad 
 

Refrein 
 
 

Cheerio 
Ik zing u een liedje vol zwier en plezier 

Van Holland, fier maar klein 
't Land van de duinen, de bossen en zee 

Waar al die molentjes zijn 
Van de bloembollen velden, de boter en kaas 

De Hollandse gulheid vooral 
Waar, nu ze weer vrij zijn 
En weer zo gastvrij zijn 

Daar ben ik het liefst nog van al 
 

Refrein 
 

Cheerio! Cheerio! In Holland daar zingen ze zo 
Weg met de zorgen en weg met 't verdriet 
We komen er wel, ook al zijn w'er nog niet 
Want de jongens van Tromp en Piet Hein 

Die krijgen ze lekker niet klein 
'r Zat vijf jaar de mot in 
Maar nu zit er schot in 

En Hollanders willen we zijn 



 

De Hollandse ingenieurs zijn bekend 
Zij maken dit landje groot 

Zij graven kanalen en dempen de zee 
Precies of het is maar een sloot 

En het is er zo mooi in het bos of de hei 
De Betuwe en in het Gooi 

En de meisjes, jandorie 
Dat is Hollands Glorie 

Daarmee is dat Holland zo mooi 
 

Refrein 
 

Gaan jou met een Singeltsje om 
Sjoeke 'n meiske van melk en van bloed 

Met wangen se rood as 'n roos 
Doeke 'n ventsje met bar weinig moed 

Sat achter hur an al een poos 
Hij docht: "Ak maar even de kans er toe sag, 

"Dan kwam ik beslist met mien vraag vur de dag:" 
 

Refrein 
 

Gaan jou met een Singeltsje om 
Lieve Sjoeke, 't mag van Moeke 

Toen jouw Pa jouw Moeke dat vroeg 
Had se an een Singeltsje lang niet genoeg 

Dat was niet dom, Sjoeke daarom 
Gaan we tegare een Singeltsje om. 

 
Met de bevrijding, 't was feest inne stad 

Sat Doeke weer achter hur an 
Sjoeke die sjans van een Engelsman had 

Vroeg Doeke: "Wat jeuzelt die man?" 



 

Ik sal 't vertale sei Doeke, hij seit 
Krek dat waar een ander de kans niet toe krijt: 

 
Refrein 

 
Sjoeke had Doeke onmiddelijk deur 

Maar de Engelsman vroeg haar: "Oke?" 
Eventsje kreeg se 'n hoogrode kleur 

Toen skudde se lachend van nee 
Wanneer 't dan toch om een Singeltsje gaat 

He'k liever een man die hoog Harlingers praat    
 

Refrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Toespraak burgemeester Ina Sjerps 
 
 

Het Wilhelmus 
 

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 

ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 
 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 

uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
De Aubade is een activiteit van stichting BENG en wordt 
organiseert door de werkgroep Koningsdag – Joop vd Heide, 
Henk Jan Cornelisse, Willard van Grootveld en Karen 
Brugman.  
 
Met medewerking van Muziekvereniging Hosanna en 
Stedelijke Muziekvereniging Harlingen. 
 

 
 

Wij wensen u allen een feestelijke Koningsdag toe. 
 

 
 
 
 

 
 
 

De Aubade wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 


