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09.30 uur
Welkomstwoord burgemeester Ina Sjerps

Aubadeliedjes 2023:

Harlingen, mien stadsje
Dico van der Meer

Dag zuster Ursula
Rob de Nijs
Waar de blanke top der duinen
Pieter Louwerse

* Hosanna show *

De Brabant Medley
Guus Meeuwis

Sweet Caroline
Neil Diamond

Land van Maas en Waal
Boudewijn de Groot

Mooie Stad aan 't Wad
Jannie Homminga

* Toespraak burgemeester Ina Sjerps *

Het Wilhelmus



Lied 1 — Harlingen, mien stadsje
Tekst en muziek: Dico van der Meer

Waar beveiligt deur de diek, ouwe huuskes skeef en briek
staan te slapen in de stille straat
Waar de kust de branding breekt en de pier de zee in steekt
en de Stienen Man op skildwacht staat
Waar de tsjalken 't prachtig doen, in de singels met hun groen
waar ‘t Harmensparkje fleurig leit
Dat is mien geboortestad, daar begint mien levenspad
Dat is 't stadsje waar ik mien liedsje an wijd

Refrein
Harlingen mien stadsje, mien onderdakje, ik hou van jou
Met je groene bomen, wuuvend in de wien
t Meiske van mien dromen soek je daar en vien je seker
Nergens in ons landsje is er een plek se krees en skoon
As mien eigen stadsje, waar ik tevreden en gelukkig woon
Waar ik vroeger visjes vong, waar ik vlotsje trappen gong

waar ik soms wel klompen oesters zocht
Waar ik met mien kameraads, op 't ouwe plein hé kaatst
en bij de Beyekorf mien bakkes kocht
Waar ik later in de Kroon, met biljarten biertjes won
waar ik skarrelde oppe Skapediek, waar ik 'n bulte lol hé had
In oud Harlingen mien stad, daar voel ik mie altied blied en riek

Refrein
Harlingen mien stadsje, mien onderdakje, ik hou van jou...



Lied 2 - Dag zuster Ursula
Tekst en muziek: Rob de Nijs

Diploma's hangen aan de muur,
mijn bedje ligt gespreid.

Mijn vrijheid heb ik nu niet meer,

alleen maar vrije tijd.
Het gaat niet goed en het gaat niet slecht,
het gaat ertussenin.
Maar ik wil niet om het leven heen,
ik wil er middenin.

Dag allerliefste van mijn hart,
ik zeg je nu vaarwel.

Ik wou met jou de hemel in
maar jij koos zelf de hel.
Het spijt me, lieve schoonpapa,
ik dank heel veel aan u.
Het huis dat u ons gaf
kwam regelrecht uit Avenue.

Refrein (2x)
Dag vader en dag moeder,
dag zuster Ursula.

Ik zie het hier niet zitten,
ik ga naar Amerika.
Dag vader en dag moeder,
dag zuster Ursula.

Ik zie het hier niet zitten,
ik ga naar Amerika

Ik zie het hier niet zitten,
ik ga naar Amerika



Lied 3 — Waar de blanke top der duinen

Tekst: Pieter Louwerse

Waar de blanke top der duinen,
Schittert in de zonnegloed,

En de Noordzee vriend'lijk bruisend,
Neérlands smalle kust begroet,
Juich ik aan het vlakke strand: (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland! (2x)

Waar het lachend groen der heuvels,
't Kleed der stille heide omzoomt,
Waar langs rijk beladen velden,
Rijn of Maas of Schelde stroomt,
Klinkt mijn lied op ouden trant: (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland! (2x)

* Hosanna Show *



Lied 4 — De Brabant Medley

Tekst en muziek: Guus Meeuwis

Ik loop hier alleen
In een te stille stad
Ik heb eigenlijk nooit last
Van heimwee gehad
Maar de mensen ze slapen
De wereld gaat dicht
En dan denk ik aan Brabant
Want daar brandt nog licht

Ik mis hier de warmte
Van een dorpscafé
De aanspraak van mensen
Met een zachte G

Ik mis zelfs het zeiken
Op alles om niets
Was men maar op Brabant
Zo trots als een Fries

In het zuiden vol zon
Woon ik samen met jou
Het is daarom dat ik zo

Van Brabanders hou



*Intro*

Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier,
Het wordt dus pompen of verzuipen da's de enige manier.
Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug,
Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug.

Behoed je voor het ergste, wees zeer goed voorbereid
Hou het hoofd maar boven water
In dees turbulente tijd.
Straks gaat het gebeuren het is eens en dan nooit meer,
De hemel breekt pas open en dan gaat het hier tekeer.

laalaaaaa lalalalalala
laalaaaaa lalalalalala
laalaaaaa lalalalalalaaaaaa
lalalalalalaaaaaa

Lied 5 — Sweet Caroline
Tekst en muziek: Neil Diamond

* Instrumentaal door Stedelijke Muziekvereniging *



Lied 6 - Land van Maas en Waal
Tekst en muziek: Boudewijn de Groot

Onder de groene hemel in de blauwe zon
Speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal
Want daar achter de hoge bergen ligt het land
Van Maas en Waal

Ik loop gearmd met een kater voorop
Daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop
En dan de grote snoeshaan, die legt een glazen ei
Wanneer je 't schudt dan sneeuwt 't op de Egmondse abdij
Ik reik een meisje mijn koperen hand
Dan komen er twee Moren met hun slepen in de hand
Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar
Die trouwt met de vingerhoed ze houden van elkaar

En onder de purp'ren hemel in de bruine zon
Speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal
Want daar achter de hoge bergen ligt het land
Van Maas en Waal



We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt
Die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt
We staken alle kerken met brandewijn in brand
't Is koudvuur dus 't geeft niet en het komt niet in de krant

En onder de gouden hemel in de zilveren zon
Speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachahahahahahaa
Het land van Maas en Waal

Van Maas en Waal
Van Maas en Waal
Van Maas en Waal



Lied 7 - Mooie stad aan 't Wad

Tekst: Jannie Homminga
Muziek: Lennon & McCartney

Oh mooie ouwe havenstad
die sfeer van jou, die doet mie wat
De lucht, de zee, 't water Mooie stad an ut wad.

De bruggen en de Suderpier
oh mesen, 't is su heerluk hier
Ik blief hier altied wonen
Mooie stad an ut Wad

Refrein 2x
Dat gevoel, wat ik bedoel
dat begriept un ander niet
Maar as Harlinger geboren
raak je dat nooit meer kwiet.

De Zoutsloot leit ur prachtig bij
elk huuske is een skilderij
Dat alles is een deel van mij
Mooie stad an ut wad
De Noorderhaven, Leeuwenbrug
Wie hier ooit was, die komt terug
‘k bin hier niet weg te branden
Mooie stad an ut Wad

Refrein 2x
Dat gevoel, wat ik bedoel...
* Solo Riemer Soolsma op gitaar *



Refrein 1x
Dat gevoel, wat ik bedoel...

Ut kaatsen op ‘e Lanen
Oppe Skritsen draait de kermis weer
Dat bringt toch die aparte sfeer
Mooie stad an ut Wad
Aubade bij 't monument

Elk plakje het sien sentiment

Daarom blief ik hier wonen
Mooie stad an ut Wad

Refrein 2x
Dat gevoel, wat ik bedoel...

* Toespraak burgemeester Ina Sjerps *



Lied 8 - Het Wilhelmus

Vers 1
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geéerd.

Vers 6
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.



De Aubade wordt georganiseerd door:
+ werkgroep Koningsdag Stichting BENG

Met medewerking van:

* Muziekvereniging Hosanna

+ Stedelijke Muziekvereniging Harlingen

+ Wiebe van Dijk, Riemer Soolsma en Carlo Homminga.

Wij wensen jullie allen een feestelijke Koningsdag toe!






b

Fijne Koningsdag!




