
PROGRAMMA
AUBADE KONINGSDAG

2024



09.30 uur 
Opening door burgemeester Ina Sjerps

Liedjes 
Begeleid door stedelijke muziekvereniging
1. Harlingen, mien stadsje - Dico van der Meer
2. Waar de blanke top der duinen - Pieter Louwerse
3. Engelbewaarder – Marco Schuitmaker

Hosanna show

4. Medley Guus Meeuwis
5. Sweet Caroline - Neil Diamond
6. Sons of the Brave (mars)

Toespraak burgemeester Ina Sjerps

Wiebe & Willy
1. Pastorale – Liesbeth List en Ramses Shaffy
2. Mooie Stad aan ’t Wad – Jannie Homminga

Afsluiter ~ Wilhelmus

PROGRAMMA



Lied 1 – Harlingen, mien stadsje
Tekst en muziek: Dico van der Meer

Waar beveiligt deur de diek, ouwe huuskes skeef en briek 
staan te slapen in de stille straat

Waar de kust de branding breekt en de pier de zee in steekt 
en de Stienen Man op skildwacht staat

Waar de tsjalken ’t prachtig doen, in de singels met hun 
groen waar ‘t Harmensparkje fleurig leit

Dat is mien geboortestad, daar begint mien levenspad
Dat is ’t stadsje waar ik mien liedsje an wijd

Refrein

Harlingen mien stadsje, mien onderdakje, ik hou van jou
Met je groene bomen, wuuvend in de wien ’t Meiske van 
mien dromen soek je daar en vien je seker

Nergens in ons landsje is er een plek se krees en skoon
As mien eigen stadsje, waar ik tevreden en gelukkig woon

Waar ik vroeger visjes vong, waar ik vlotsje trappen gong 
waar ik soms wel klompen oesters zocht

Waar ik met mien kameraads, op ’t ouwe plein hê kaatst en 
bij de Beyekorf mien bakkes kocht

Waar ik later in de Kroon, met biljarten biertjes won
waar ik skarrelde oppe Skapediek, waar ik ’n bulte lol hê had
In oud Harlingen mien stad, daar voel ik mie altied blied en 
riek

Refrein



Lied 2 - Waar de blanke top der duinen
Tekst: Pieter Louwerse

Waar de blanke top der duinen,

Schittert in de zonnegloed,

En de Noordzee vriend'lijk bruisend,

Neêrlands smalle kust begroet,

Juich ik aan het vlakke strand: (bis)

'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)

Waar het lachend groen der heuvels,

't Kleed der stille heide omzoomt,

Waar langs rijk beladen velden,

Rijn of Maas of Schelde stroomt,

Klinkt mijn lied op ouden trant: (bis)

'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)



Lied 3 – Engelbewaarder
Tekst en muziek: Marco Schuitmaker

Duizenden strepen 
Duizenden bomen 
Ben in gedachte 
Ben aan het dromen 
Je zit in mijn auto 
En voel me bevrijd 
Daarin zit mijn leven 
Ik heb alle tijd 

Je zit zonder zorgen 
Nergens aan denken 
Even maar stoppen 
Om bij te tanken 
Flitsende lampen 
Een motor die draait 
Toch waarschuwt een haan 
In je hoofd die kraait 

Ik weet nu 
Dat er een engelbewaarder bestaat Je kunt haar niet zien 
Als ze zachtjes tegen je praat 
Ik weet nu ook
Dat zo'n engelbewaarder op je let 
Ik kan het weten 
Ik ben er zelf eens door gered 

Tien kilometer 
Dan ben je weer thuis 
Je ziet in de verte 
Het dak van je huis 
Je voelt dat je slaap hebt 
Toch rij je maar door 
Een engelbewaarder 
Die bijna verloor 



En dan zie je bloemen 
Alles is wit 
Het is toch je moeder 
Die naast je zit 
Je kijkt in haar ogen 
En ziet dan een traan 
Alsof ze wil zeggen 
Voorzichtig voortaan 
Ik weet nu 
Dat er een engelbewaarder bestaat 
Je kunt haar niet zien 
Als ze zachtjes tegen je praat 
Ik weet nu ook 
Dat zo'n engelbewaarder op je let 
Ik kan het weten

Ik ben er zelf eens door gered 
Duizenden strepen 
Duizenden bomen 
Ben in gedachte 
Ben aan het dromen 
Je zit in mijn auto 
En voel me bevrijd 
Daarin zit mijn leven 
Ik heb alle tijd 
Ik weet nu 
Dat er een engelbewaarder bestaat 
Je kunt haar niet zien 
Als ze zachtjes tegen je praat 
Ik weet nu ook 
Dat zo'n engelbewaarder op je let 
Ik kan het weten 
Ik ben er zelf eens door gered 
Ik kan het weten 
Ik ben er zelf eens door gered



~ Hosanna show ~

Lied 4 – Medley Guus Meeuwis
Tekst en muziek: Guus Meeuwis

Verliefd zijn is veel leuker
Intro orkest

Het was zeven jaar geleden midden in Parijs
Onder aan de trap van een oud paleis
En ik keek in jouw ogen en jij in die van mij
Een enkele seconde en toen was het al voorbij

Maar die seconde werd een dag, die dag die werd een 
maand
Die maand die werd een jaar en toen pas kusten wij elkaar
Voor de allereerste keer, daarna niet zoveel meer
Je hield nog wel van mij maar onze liefde was voorbij

Want verliefd zijn is veel leuker
En makkelijker dan
We waren veel te jong toen
En wisten niet van houden van, nonono

Muzikale afsluiting door het orkest



Schouder om op te huilen

Passionele nachten
In het heetst van de strijd
Die tedere momenten
Die iedereen ons benijdt
We staan hier voor een tweesprong
En we weten niet waarheen
Ach zouden we niet beter blind zijn
Voor de wereld om ons heen

Refrein

Want ik wil jouw schouder om op te huilen
Jouw huis om in te schuilen
Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg
Zo ver weg van mij
Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg

Geef mij je angst

Je zegt 'Ik ben vrij', maar jij bedoelt 'Ik ben zo eenzaam'
je voelt je te gek zeg jij, maar ik zit niet te dromen
want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij
Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn.

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.
zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou



Brabant
Intro orkest

En ik loop hier alleen in een tè stille stad
Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad
Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht
En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht.

De Peel en de Kempen en de Meierij
Maar het mooiste aan Brabant ben jij dat ben jij
Ik loop hier alleen in een te stille stad
Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad
Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht
En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht.

Dondert en bliksemt
Tromsolo | Intro orkest

‘t Dondert en `t bliksemt
en `t regent meters bier
Het wordt dus pompen of verzuipen
da`s de enige manier
om de juiste koers te varen
met de wind in onze rug
Geniet met volle teugen;
zulke tijd komt nooit terug

Behoed je voor het ergste,
wees zeer goed voorbereid
Houd het hoofd maar boven water
in deze turbulente tijd
Straks gaat het gebeuren
Het is eens en dan nooit meer
De hemel breekt pas open
en dan gaat het hier tekeer

Muzikale afsluiting door het orkest



Lied 5 - Sweet Caroline
Tekst en muziek: Neil Diamond

Lied 6 - Sons of the Brave (mars)
Componist: Thomas Bidgood

Instrumentaal door Stedelijke Muziekvereniging

Wiebe & Willy
Lied 1 - Pastorale
Tekst en muziek: Liesbeth List en Ramses Shaffy

Mijn hemel blauw met gouden hallen 
Mijn wolkentorens, ijskristallen 
Kometen, manen en planeten, aah alles draait om mij 
En door de witte wolkenpoort tot diep onder de golven 
Boort mijn vuur, mijn liefde, zich in de aarde 
En bij het water speelt een kind 
En alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik lach

'k Hou van je warmte op mijn gezicht 
Ik hou van de koperen kleur van je licht 
Ik geef je water in mijn hand 
En schelpen uit het zoute zand 
Ik heb je lief, zo lief

Ik scheur de rotsen met mijn stralen 
Verhoog de meren in de dalen en Onweersluchten doe ik 
vluchten, aah als de regen valt 
Verberg je ogen in een hand 
Voordat m'n glimlach ze verbrandt 
M'n vuur, m'n liefde, mijn gouden ogen

't Is beter als je nog wat wacht Want even later komt de 
nacht en schijnt de koele maan



De nacht is te koud, de maan te grijs Toe neem me toch 
mee naar je hemelpaleis Daar wil ik zijn alleen met jou En 
stralen in het hemelblauw

De nacht is te koud, de maan te grijs 
Toe neem me toch mee naar je hemelpaleis 
Daar wil ik zijn alleen met jou 
En stralen in het hemelblauw

Ik heb je lief, zo lief

Als ik de aarde ga verwarmen 
Laat ik haar leven in m'n armen 
Van sterren weefde ik het verre, aah het noorderlicht 
Maar soms ben ik als kolkend lood 
Ik ben het leven en de dood 
In vuur, in liefde, in alle tijden 
M'n kind ik troost je, kijk omhoog 
Vandaag span ik mijn regenboog 
Die is alleen voor jou

Nee nooit sta ik een seconde stil
'k Wil liever branden neem me mee
Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil
Wanneer je vanavond gaat slapen in zee
Geen leven dat ik niet begon
En vliegen langs jouw hemelbaan
Je kunt niet houden van de zon
Ik wil niet meer bij jou vandaan

Ik heb je lief, zo lief 
Ik heb je lief, zo lief 
Ik heb je lief, zo lief 
Ik heb je lief, zo lief 
Ik heb je lief, zo lief



Lied 2 - Mooie stad aan ’t Wad
Tekst: Jannie Homminga
Muziek: Lennon & McCartney

Oh mooie ouwe havenstad
die sfeer van jou, die doet mie wat
De lucht, de zee, ’t water Mooie stad an ut wad.

De bruggen en de Suderpier
oh mesen, ’t is su heerluk hier
Ik blief hier altied wonen
Mooie stad an ut Wad

Refrein 2x

Dat gevoel, wat ik bedoel
dat begriept un ander niet
Maar as Harlinger geboren
raak je dat niet meer kwiet.

De Zoutsloot leit ur prachtig bij
elk huuske is een skilderij
Dat alles is een deel van mij
Mooie stad an ut wad

De Noorderhaven, Leeuwenbrug
Wie hier ooit was, die komt terug
‘k bin hier niet weg te branden
Mooie stad an ut Wad

Refrein 2x



Dat gevoel, wat ik bedoel…

Refrein 1x

Ut kaatsen op ‘e Lanen
Oppe Skritsen draait de kermis weer

Dat bringt toch die aparte sfeer

Mooie stad an ut Wad

Aubade bij ’t monument
Elk plakje het sien sentiment
Daarom blief ik hier wonen

Mooie stad an ut Wad

Refrein 2x

Dat gevoel, wat ik bedoel…



~ Toespraak burgemeester Ina Sjerps ~



Afsluiter - Het Wilhelmus

Vers 1
Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

Vers 6
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt



De Aubade wordt georganiseerd door: 
  · werkgroep Koningsdag | stichting BENG

Met medewerking van: 
  · Muziekvereniging Hosanna 
  · Stedelijke Muziekvereniging Harlingen 
  · Wiebe van Dijk & Willy vd Eems

Wij wensen jullie allen een feestelijke Koningsdag toe!

Beeld:  Dorus Breidenbach


